Ontvang Mijn Geest

Iemand vroeg mij van de week: ‘Wat is nou de kern van het Christelijke geloof?’

En ik moest even nadenken over een antwoord. Waar ik vooral over moest
nadenken was, hoe formuleer ik mijn antwoord. Hoe zeg ik wat ik zeggen wil in
normale mensentaal - zonder vaktermen.

En er ontspon zich een leuk gesprek over leven en over dood - over Jezus - over
de opstanding — over Pasen - over vrede in je hart — over eeuwig leven - over
vergeving - over vrijheid - over je geliefd weten — over geborgenheid - over
omzien naar je naaste — over het beheer van de aarde/het milieu.

Ik heb deze vraag - over de kern van het christelijk geloof- al vaker trachten te
beantwoorden. En afhankelijk van wie de vraag stelt of wie naar het antwoord
luistert probeer ik te formuleren, probeer ik taal te vinden die aansluit bij waar
de vragensteller zich bevindt.

We hebben een paar weken geleden het Paasfeest gevierd, het feest waarin we
herdenken dat Jezus de dood heeft overwonnen, waarin we herdenken dat God
verlossing bracht aan jou en mij, vergeving van zonden. De relatie met God is
hersteld voor ieder die zich hiervoor openstelt. Een leven in vrijheid is mogelijk
geworden!

40 dagen na Pasen vieren we Hemelvaart en 50 dagen na Pasen vieren we
Pinksteren. We bevinden ons nu, in het kerkelijk jaar, in de tijd tussen Pasen en
Pinksteren en ik wil vandaag, in de aanloop naar Pinksteren, graag kijken naar
de Heilige Geest.

De Heilige Geest is één van de personen in de drie-eenheid. We weten dat God
drie-enig is. Dat is een mysterie, wat we niet helemaal kunnen doorgronden,
maar we kunnen er best iets van begrijpen.

Jezus zei van zichzelf:

Johannes 1

18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan
het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.

Als we naar Jezus kijken leren we de Vader kennen!

Vader en Zoon zijn twee verschillende personen die één zijn, één van streven,
éénsgezind. De liefde die Jezus laat zien, is de liefde van de Vader. De toewijding
aan de schepping die Jezus laat zien, is de toewijding van de Vader. De
schepping is het werk van Vader, Zoon én Geest. Alle drie waren ze in eenheid
betrokken bij de schepping.
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Genesis 1

I In het begin schiep God de hemel en de aarde. ° De aarde was nog woest en
doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het
water.

Gods geest, de Heilige Geest, is geen uitvinding van het nieuwe testament, van
de Pinksterdag. De heilige Geest was samen met de Vader en de Zoon,
betrokken bij de schepping!

Het bijzondere is dat, na de dood-opstanding-hemelvaart van Jezus, de Heilige
Geest bij ons (of in ons) komt wonen.

Pasen is het feest van verzoening, van de herstelde relatie tussen God en ons.
Twee partijen, God en de mens, zijn weer bij elkaar gebracht. En om die
verzoening te bezegelen, blijft de Heilige Geest bij ons, in ons. God in

ons....... voor altijd......wat een wonder!

Vlak voor zijn sterven zei Jezus tegen zijn leerlingen:

Johannes 16

12 Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet
verdragen. 13 De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg
wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal
zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door jullie
bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat van de
Vader is, is van mij — daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal
maken, van mij heeft.

Jezus belooft de Geest van de waarheid, de Heilige Geest, aan zijn leerlingen. Hij
maakt bekend wat Hij van Jezus heeft. En we wisten al: alles wat van de Vader
is, is van de Zoon.

Vader, Zoon en Geest zijn één!

Drie personen, alle drie God, met hetzelfde karakter, dezelfde eigenschappen,
dezelfde liefde. Als je Jezus ziet, weet je wie de Vader is en als je de Geest ziet,
zie je Jezus.......

Jezus heeft verzoening gebracht, de breuk tussen God en de mens hersteld. (Dat
is Pasen!) En God verlaat ons niet, nooit! God blijft bij ons in de persoon van de
Heilige Geest. Door de heilige Geest staan we in direct contact met de drie-
eenheid, met de Vader en met Jezus. (Dat is Pinksteren!)

We gaan vandaag dus kijken naar de Heilige Geest.

Het is belangrijk dat we beseffen dat de Geest een persoon is, net als de Vader
en de Zoon. En dat de Heilige Geest dezelfde God is, die de Vader en de Zoon
zijn.

In Hebreeen 13 staat:

8Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
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Jezus is onveranderlijk, altijd dezelfde. Dat geeft een ongelooflijke rust en
zekerheid. Hetzelfde geldt voor de Vader, hetzelfde geldt voor de Heilige Geest.
Als God liefde is in de tijd van Jezus, dan is God ook liefde in de tijd van
Abraham, van Mozes, van David!

We gaan even kijken naar het leven van David. We zijn dan ongeveer in het jaar
1000 vC. David is koning van Israél. Gods Geest rust op hem. In het oude
testament rustte Gods Geest op door God uitgekozen mensen, leiders van het
volk Israél.

1Samuell6

13 Samuel nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van
toen af aan was David doordrongen van de geest van de HEER. Daarna vertrok
Samuel weer naar Rama.

De relatie tussen God en de mens was nog niet hersteld door Jezus. De Heilige
Geest vervulde slechts enkele leiders: profeten, richters, koningen.......

Hier zie je dat David doordrongen was van de ‘geest van de Heer.’ De profeet
Samuel zalfde hem met olie.

En David kent hierdoor God op een bijzondere manier. Hij leeft met God. God
spreekt met hem, geeft hem kracht, helpt hem op bijzondere wijze. God laat zich
kennen door David. En wij kunnen daar van genieten in de Psalmen.....zoals in:

Psalm 51

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,

neem uw heilige geest niet van mij weg.

4 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

Even wat context: Koning David heeft gezondigd, heeft overspel gepleegd, een
moord in scene gezet. En in deze Psalm komt hij tot inkeer, tot het besef dat hij
heeft gezondigd.

En als gevolg van de zonde die hij begaan heeft, voelt hij zich alleen, niet
verbonden met God. God heeft hem niet verlaten. Maar hij voelt zich rot, alleen,
verlaten......

Hij ervaart Gods aanwezigheid niet, hij leeft in een andere realiteit, hij leeft in
een jllusie, een leugen... (dat is de vrucht van de zonde). God heeft hem niet
verlaten, maar David heeft de deur van de dood zelf opengezet. En hij ruikt de
geur van de dood....
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En David komt tot inkeer. Hij heeft een enorm verlangen naar het ervaren van
Gods nabijheid. Hij wil de relatie met God door de Heilige Geest niet
verliezen.......

Deze Psalm is een ‘roep om zuurstof’, David wil leven....

En dan schrijft hij deze verzen:

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,

vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,

Hij roept de God van de schepping aan. Hij weet dat hij van binnen vernieuwd
moet worden. David bid om een soort ‘opnieuw geboren worden’. David laat ons
meekijken naar wat, in Jezus Christus, voor iedereen mogelijk wordt. Hij beseft
ook dat hij God nodig heeft, maak mij standvastig, ...uit mezelf ben ik niet
standvastig.

13 verban mij niet uit uw nabijheid,

neem uw heilige geest niet van mij weg.

Dit vers vind ik prachtig. David is gewend geraakt aan Gods nabijheid, is gewend
geraakt aan Gods Geest. En dat wil hij niet kwijt...Hij verlangt naar Gods
nabijheid.

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,

de kracht van een sterke geest.

David bidt om vreugde en kracht. En hij weet dat God de bron is van vreugde en
kracht. Hij wil leven in Gods nabijheid, zijn vreugde en zijn kracht weer ervaren.
Gods geest heeft zich verbonden met de geest, met de innerlijke mens, van
David.

David kent de vreugde en de kracht die daarbij horen.

Daarom bid hij om vergeving. David heeft door dat alles draait om de relatie met
God:

B3verban mij niet uit uw nabijheid,

neem uw heilige geest niet van mij weg.

Hans, wat is voor jou de kern van het christelijk geloof?
Vandaag heb ik '‘een antwoord’ gegeven, in taal waarvan ik hoop dat jij die kunt
verstaan - in taal die aansluit waar jij je bevindt.

Gods verlangen is dat wij leven in verbinding met Hem.
Hij wil ons Zijn leven, Zijn vreugde, de kracht van een sterke geest geven.
Geloven is relationeel (alle taal die David gebruikt is relationeel).

Jezus is gekomen om de dood te overwinnen. Jezus is gekomen om ons vanuit
eenzaamheid weer in verbinding met God te brengen. God zelf overbrugt de
afstand!
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De Heilige Geest woont in ons en verbindt ons blijvend met de drie-enige God.
Voor altijd! Hij verlaat ons nooit!

Psalm 51

> Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn daden
teniet, * was mij schoon van alle schuld, reinig mij van mijn zonden.

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij
standvastig, > verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van
mij weg. * Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

AMEN
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